Marinus Moesie

- deur Miny Hofsteenge

In een piepklein zunnig hoesie
woonde Marinus, Marinus Moesie.
“Hij har een kamer achter het behang,
Nnog niet zo lang, nog niet zo lang.

lens op een mooie dag in mei,
Kwam e een nuver moezenmeidtie tegen.

“Wilst do wal verkering met mlj hebben?” vruug hij.
Meidtie moes nikte verlegen.

Heur naam was Piepeleure.

Zie har op slag heur hart verleuren
an Marinus, die doe op een draf
zien eigen hart an Piepeleure gaf.

Non woont in dat piepklein zunnig hoesie,
In heur hol, daor achter het behang,

pap en mam en Kinder Moesie,
al Jaorenlang, al jaorenlang.




